
Voetbal kamp Marbella VV Nieuwerkerk 2025: 

Zoals gebruikelijk werd er weer een trainingskamp georganiseerd door de vv 
Nieuwerkerk, dit was van 10 t/m 14 januari, wederom bestemming Marbella, zelfde hotel 
dus niets dan goed. Aangezien er verleden jaar is aangegeven om op tijd te boeken, via 
Rotterdam, was er deze keer niets op de organisatie aan te merken. 

Even een voorstellingsronde van onze sponsoren / mede reisgenoten met dit jaar geen 
bijnamen, want dat word vervelend. 

Antea Sport was vertegenwoordigt door Steven Sturm, dit bedrijf legt o.a. sportvelden 
aan, dus Steven, veld 2 kan je uit eigen zak sponseren. 

Zuidplas Dakbedekkingen bv, vertegenwoordigt door ondergetekende. Aangezien de 
jongens van Hartog Bouw een poging doen om mijn bedrijf over te nemen kunnen we 
deze bedrijven onder één noemer plaatsen. Dus Max den Hartog mocht ook mee. 

Koenraads zou worden vertegenwoordigt door mijn zoon Arnaud, echter die moest om 
privé omstandigheden afhaken. 

Pour Vous Parfumerie was weer vertegenwoordigt door Teus Pel. Hij had zijn drone weer 
bij zich dus dat voorspelde weinig goeds. 

Ja en dan uiteraard TMR Mulder, het bedrijf van onze voorzitter Hans Jeroense die zoals 
gebruikelijk als onze kapitein fungeerde. 

Het bestuur was vertegenwoordigt door de volgende mensen, Tanco, Henri, Hans, Nick 
en Hein. Twee bestuursleden waren afwezig. 

Verder aanwezig twee vrouwelijke fotograven, zijnde Jolanda van de Kaar en Corinne 
Verkuil en uiteraard de selectie die was uitgebreid met enkele spelers van 23-01 en 
spelers van 19-01 die een aansluiting met de selectie moesten afdwingen. 

Ook aanwezig twee ( nieuwe ? ) trainers van de 23-01, die twee vrienden hadden 
meegenomen om er een gezellige vakantie van te maken, ook dat is mogelijk. 

En natuurlijk, hij is niet meer weg te denken, Robert, overgehaald door ons om toch 
maar mee te gaan. 

Voorafgaande aan dit verslag heb ik twee weken lang moeten horen waar het bleef, ik 
kreeg vragen, sms’jes enz. om het netjes te houden en partners niet af te zeiken, HaHA, 
dat doe ik nooit toch? De reden dat het verslag later komt is dat er twee belangrijke 
wedstrijden op het programma stonden en ik zeker wil weten wat de gevolgen zijn van 
mijn inbreng op de uitslagen. De reden komt verderop in dit verslag en aan het einde een 
update van de gespeelde wedstrijden. Blijk toch dat mijn verslagen van de afgelopen 
jaren goed gelezen zijn. 
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Dag 1  

Om 5.30 uur verzamelen op Rotterdam Airport alwaar iedereen ( op tijd ) aanwezig was, 
en er met elkaar gezellig gekeuveld werd over de leuke tijd die we gingen krijgen, 
weersvoorspelling in Marbella was goed, dus allemaal goed gemutst het vliegtuig in. 

Na een voorspoedige vlucht aangekomen in Marbella, waar ik als enige, mijn koffer niet 
kon vinden, was van de bagage band gevallen, dus naar enig oponthoud in de bus 
richting Marbella. Inchecken en lunchen, luchtere kleding aan, sommige kwamen in 
korte broek, en hup naar de strandtraining. Tanco en Henri waren voorop gegaan om zich 
te installeren bij de ananas bar, zijn altijd al vreemden geweest, de rest volgden met de 
selectie richting strand. Aangezien ( bijna ) alle strand tenten nu open waren heeft het 
gros van de sponsoren met bestuur zich genesteld in de lounge banken van het 
restaurant aan het strand waar men een goed overzicht had op de training. Dit was naast 
de ananas bar waar Tanco en Henri de karaoke al hadden ingezet. Aangezien de zon fel 
scheen en ik en Steven onze zonnebrillen waren vergeten hebben wij gebruik gemaakt 
van de diverse verkopers die aanwezig waren, ( nog steeds spelers van de selectie van 
Spartaan 20 ) om twee zonnebrillen te kopen. Uiteraard na keiharde onderhandelingen.  

Als je zo met elkaar zit te babbelen en er een drankje bij komt kijken leer je elkaar beter 
kennen, Teus startte zijn drone om te kijken of die van vorig jaar nog op het beeld lag, en 
ja hoor zijn oude drone lag nog op dezelfde plaatst. Er werden beelden gemaakt van de 
strandtraining en zo leek het een gezellige middag in de zon te worden. TOT DAT… 

Twee dames kwamen met drie dochters het strand op lopen en uiteraard werd hier door 
ons heftig op gereageerd, sommige van ons werden twee keer zo groot en al gauw zaten 
de dames bij ons op de lounge banken en de dochters gingen bij de selectie kijken.  

Tanco en Henri hadden ondertussen de eigenaar van de ananas bar verteld dat zij er wel 
voor zouden zorgen dat de complete selectie bij hem kwam drinken en zij zo hun drank 
niet hoefde te betalen ( de Krenten ) zo gezegd zo geregeld, allemaal bij de ananas bar 
aangeschoven, ook de moeders en dochters en het werd heel gezellig, moeders en 
dochters uitgenodigd om in de avond met de voetbal quiz mee te doen en allemaal weer 
richting hotel, alwaar het diner werd genuttigd. 

Na het diner ging ik als oudste mij even opknappen, douchen en een tukkie doen. Toen ik 
weer naar beneden ging was de voetbal quiz al bezig en de enigste die ik in de lobby 
tegen kwam waren de moeders en dochters die aan het zoeken waren waar onze 
mannen waren. Heb ze maar de weg gewezen naar beneden in de zaal waar iedereen 
aanwezig was bij de quiz, daarna heb ik mijn aangesloten bij de rest van de sponsoren 
en werd de avond afgesloten aan de bar van het hotel. Ik lag op tijd op bed maar kan me 
herinneren dat er diverse mensen nog gingen stappen. Maar daarover hoort u op dag 2 
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Dag 2 

Na een rustige nacht, schijnt erg veel herrie geweest te zijn op sommige kamers, kwam 
ik om 7.30 uur zo fris als een hoentje naar beneden. Uit ( bijna ) alle buitendeuren van 
het hotel zag ik lieftallige dames komen die afscheid namen van hun tijdelijke vriendje, 
let op, er waren meer voetbal teams in het hotel aanwezig, zeg niet dat ze bij onze 
selectie vandaan kwamen, maar moest er wel om lachen.  

Na het ontbijt stond er een training op het programma waar ik te horen kreeg dat er aan 
de afwerking op de goal gewerkt zou worden. Ikzelf had al aangegeven dat dit nodig was 
want tijdens het eerste deel van de competitie zijn er onnodig punten verspeeld door het 
niet goed benutten dan de kansen/doelpogingen, dus was ik blij dat er geluisterd was 
naar mij door de hoofdtrainer van Noort. Overigens had hij er zelf de brui al aangegeven, 
nogal lullig want anders had ik een goed gesprek met hem moeten voeren, nou ja niet 
meer nodig. Over die bewuste training zeg ik maar niets, heel veel geknoei, niet om aan 
te gluren, zo slecht dat het schaamrood op de wangen gaf, maar ja het blijven je 
kinderen he. 

Nadat we teleurgesteld waren afgedropen naar het hotel en de lunch hadden genuttigd 
gingen we met de bus richting Malaga waar om 18.45 uur de wedstrijd Malaga-Deportivo 
zouden gaan bekijken. Nou moet je weten dat Spaanse supporters overal voor klappen, 
wat zijn die mensen enthousiast. De wedstrijd was dusdanig slecht , er gebeurde weinig, 
behalve het gebrul en geschreeuw van de supporters, dus in de rust hebben ik met de 
gebroeders den Hartog een taxi genomen naar Marbella.  We waren niet de enige, we 
hadden ons afgemeld, maar tijdens ons eten in de haven van Marbella kreeg ik een 
telefoontje van onze kapitein waar ik was, men zat te wachten op mij in de bus. 
Uitgelegd dat we al in Marbella waren en lekker zaten te eten in de haven, het was 11.00 
dus zijn we nog op pad geweest. Max had de vorige avond te veel doorgehaald, zou je 
niet zeggen als je zag wat hij naar binnen had geschoven tijdens het diner, zodat ik met 
onze sterspeler op stap mocht. Uiteindelijk kwamen we uit in het casino, waar Philippe 
een nieuwe vriend kreeg en hij zijn sponsor alleen liet zitten. Hij samen met zijn vrind 
aan de blackjack tafel en ik alleen op een stoel. Om twee uur werd ik verrast door Hein 
en Nick en tezamen zijn we naar het hotel terug gelopen. Al met al, voetbal technisch 
een rotdag, qua weer een topdag. 
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Dag 3 

De derde dag was een zogenaamde rustdag, hetgeen zo hoort op zondag. Na het ontbijt 
ging de selectie een strandwandeling maken, bestuur en sponsoren, wat ervan over 
was, zochten een terras op om “koffie ” te drinken, er sliepen mensen uit al met al een 
geslaagde ochtend. Na de lunch was de middag vrij te besteden, sommige 
fanatiekelingen hadden een padelbaan besproken, alwaar ondergetekende met een 
paar sponsoren ging kijken. Nou moet ik zeggen dat deze padelbaan een prachtig oord 
was met palmbomen, leuke zitjes buiten, dus vooruit maar. Rond 14.30 onze mobiel 
gepakt om Feyenoord-Utrecht te kijken. Wat een teleurstelling, uitslag 1-2, maar 
vanwege het goede weer bleef de stemming opperbest. Er werden tapas besteld en 
steeds meer mensen van onze club schoven aan. TOT DAT: nee nee geen moeders met 
dochters deze keer, echter wie kwam daar binnenlopen, FRANK DE BOER en als ik 
ergens een hekel aan heb zijn het Ajaxieden!!!  IK moet zeggen, Frank zag er goed uit, 
afgetraind, gespierde benen, als ik een vrouw was zou ik op hem vallen. Maar ik bleef 
beleefd en vroeg, kan jij ook padellen?? Yeah zei die en ik gelijk erachteraan, nou dat 
komt dan goed uit want voetballen heb je nooit gekend!! Heel de middag niet meer 
gezien, zo werd het toch nog gezellig. Maar ja aan alle gezelligheid komt een eind en bij 
het weggaan kwamen we een paar leden van de selectie van Alphia tegen, die 
voorstelde om de aankomende wedstrijd maar schriftelijk af te doen, zij werden toch wel 
kampioen. Dit zorgde voor wat commotie, echter in mijn hoofd ontvouwde zich een plan 
om onze selectie op scherp te zetten en gefocust te krijgen voor de aankomende twee 
wedstrijden tegen Alphia en Zwervers.  

De selectie had voor de avond een tapas restaurant uitgezocht om met zijn allen daar te 
gaan eten. Onze voorzitter nam het woord en vertelde dat de kosten voor de vv 
Nieuwerkerk waren hetgeen met gejuich werd beantwoord. Tijdens het eten legde ik mijn 
plan voor aan Philippe den Hartog, hij stemde meteen in en zei dat hij mee zou doen. Zo 
gezegd zo gedaan, ik stapte naar voren en begon mijn betoog: mijne heren, fijn dat we 
weer mogen genieten van dit trainingskamp echter, vanmiddag bij de padelbaan voelde 
ik mij zo vernedert door die mannen van Alphia dat ik eigenlijk een premie wil zetten op 
de winst van ons vlaggenschip en ja, zojuist krijg ik bevestigd dat Hartog Bouw de premie 
verdubbelt. Dus bij winst kunnen jullie al wat verdienen voor het trainingskamp van 
volgend jaar. Ik heb nog nooit zoveel gejuich in mijn leven mogen ontvangen. Alleen de 
voorzitter had zijn bedenkingen omdat hij dacht dat wij de vv Nieuwerkerk wilde 
overnemen. Dit was snel rechtgezet en nu kijken hoe het uitpakt. De avond werd met 
veel plezier en vrolijk beëindigt.   
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Dag 4 

Oei Oei Oei, wat een verschil met de eerste dagen, na het ontbijt naar de training 
accommodatie, hier werd de laatste training gedaan. Spelers waren scherp, 
nieuwelingen werden hard aangepakt, onderling werd er geroepen dat we scherper 
moesten zijn, de vonken vlogen er vanaf. Al met al een hele goede training zoals het 
hoort. Mijn werd gevraagd, Henk wat vond je van de training, nou ik hield nog een slag 
om de arm en zei dat ik dat op 18-01-2025 na de wedstrijd pas kon bepalen. Maar inzet 
en concentratie voor mij een tien. 

In de middag waren er persoonlijke gesprekken voor leiding en spelers, sommige spelers 
kregen te horen dat ze moesten voetballen en werden teruggeplaatst naar een lager 
elftal, trainers stafleden werden wel of niet verlengt enz.  

Nu woont onze oud voorzitter Wim Muller in Spanje en die had aangegeven dat hij die 
middag langs zou komen. Nou ben ik nog één van de weinige die Wim nog kent, hij heeft 
destijds mij gevraagd om Hoofdsponsor te worden samen met TMR Mulder en aangezien 
Hans gesprekken voerde heb ik mij de gehele middag met Wim bezig gehouden en 
samen met enkele andere fijne herinneringen opgehaald.  

Die avond hebben we ons rustig gehouden, uiteraard zijn er nog diverse uitstapjes 
geweest, maar ik ben op tijd naar bed gegaan en afgesloten aan de bar in het hotel. 

De Laatste dag 

Uiteraard komt aan alle goede dingen een eind, vandaag uitchecken en in de bus naar 
Malaga toe. We vlogen op tijd dus Malaga bekijken was nu niet aan de orde, Inchecken 
en wegwezen. Om 13.50 geland op Rotterdam dus ruim op tijd om nog even op de zaak 
te kijken, echter van de gebroeders Hartog was geen spoor te bekennen, jammer hoor!!! 

Resume: 

Trainersstaf en selectie bedank voor jullie ( sportieve ) inbreng, ik heb weer genoten en 
zie de komende twee wedstrijden met vertrouwen tegemoet. 

Bestuur, en dan met name Tanco en Henri, blijf van de whisky af, drink gewoon bier zoals 
je mede bestuursleden, hoef je niet bij te slapen overdag. Dank ook jullie voor de 
geweldige bijdrage. Hein, geweldig, we hebben geen enkele keer op je moeten wachten 
omdat je naar het toilet moest. 

Sponsoren, bedankt voor jullie ( financiële ) inbreng, zonder sponsors geen 
trainingskamp. En Steven, eigenlijk onze nieuwe kameraad, je hebt je voorbeeldig 
gedragen.  
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En dan nu nog even over onze fotograven, de foto’s zijn weer prachtig, heb niets te klagen 
over jullie, zal de volgende keer weer meer aandacht aan jullie besteden. 

De trainers en vrienden van 23-01, hierover heb ik niets te melden, hoop dat jullie het 
naar je zin hebben bij deze geweldige vereniging. Als je voetbal technische hulp nodig 
hebt, je weet met te vinden. 

Voor wat betreft mezelf, ik heb genoten van iedereen die er bij was, praat ik soms erg 
negatief over de gang van zaken, over mensen, enz. weet dan, ik kan niet anders, zo ben 
ik nu eenmaal. 

Sportieve groet 

Henk ter Maten.  

 

Update d.d. 18-01-2025 

Ons vlaggenschip heeft Alphia met 4-2 verslagen. Mijn voetbal inzicht en plan heeft dus 
wel degelijk gewerkt. De wedstrijd toonde inzet, concentratie en we maken nu de 
doelpunten wel. Proficiat mijne heren, trainers en selectie. 

Update d.d. 25-01-2025 

Ik was te laat om het begin van de wedstrijd mee te maken, 14.10 uur reed ik over de 
parkeerplaats bij CVV Zwervers en zag het scorebord het stond al 0-2. De rest van de 
wedstrijd bekeken en weer zag ik een geconcentreerd Nieuwerkerk die met inzet en 
bravoure speelde, het werd 1-4 maar had ook zomaar 1-8 kunnen zijn.  

Hoe is het toch mogelijk dat het ontvouwde plannetje op die zondag avond zoveel te 
weeg kon brengen. Is het inzicht wat ik heb, heb ik veel verstand van voetbal, of heb ik 
mensen kennis. Kan mij niet schelen, mannen het zit erin, haal het eruit en we gaan 
meedoen voor het kampioenschap.  

Nu ben ik altijd degene die zegt dat de tweede klasse hoog genoeg is voor onze 
vereniging. Af en toe is meedoen met een periode voor promotie zijn haalbare 
resultaten, echter als ons vlaggenschip dezelfde passie en inzet kan tonen in de 
resterende wedstrijden denk ik dat we een goede kans maken om in de top 2 te eindigen. 

Ik kan het weten gezien bovenstaande 

Henk ter Maten 

Update d.d. 01-02-2025: Nootdorp thuis, één grote ellende, terug gevallen naar een 
zeer matig spel, nederlaag eigen schuld. Mat en geen inzet, wat een schande. 


